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Lief en leed
Op 24 februari is (juf) Elin bevallen van haar zoon Marlow. 
Het is een wolk van een baby.
Voorlopig geniet Elin nog even van haar verlof. Na de 
zomervakantie zal Elin terugkomen in groep 1-2 A.
Naast het vrolijke nieuws werden we deze week 
“overvallen” met het bericht dat Jobien (leerkracht groep 6) 
een hartinfarct heeft gehad. Volkomen onverwacht en niet 
passend bij haar leeftijd en gezondheid. Jobien zelf en wij 
zijn enorm geschrokken. 
Haar herstel zal een tijd duren maar het belangrijkste is dat 
zij er weer goed bovenop komt. 
Peggy

Nieuwe collega’s
Door het wegvallen van Marianne bij de BSO hadden we 
een vacature. We zijn heel blij dat Willeke Zandjans deze 
vacature wil invullen. Zij werkt momenteel als pedagogisch 
medewerker bij de Zonnewijzer en zal vanaf maandag as. 
vijf dagen in de week bij ons de TSO en BSO versterken.
Willeke stelt zich voor
Hi allemaal, mijn naam is Willeke Zandjans (29) en al meer 
dan 3 jaar werkzaam bij Op Stoom. Voorheen werkte ik op 
de Zonnewijzer, maar nu is het tijd voor wat anders en om 
meer te leren. Ik heb zin om het team van de Argonauten te 
komen versterken!
Een aantal kinderen zijn voor mij al bekend omdat ik al 
eerder de TSO verzorgde op de Argonauten. Dus wellicht 
maak ik die harten weer blij met mijn komst!
Ik ben geboren in Overijssel en woon al 8 jaar in het 
prachtige Haarlem. Naast Op Stoom ben ik ook werkzaam 
bij de Schuur! Een druk bezet leventje.
Ik ben een creatieveling en denk altijd in oplossingen. Niks is 
voor mij te gek en ik doe net zo hard mee. Van voetballen 
tot aan haren doen, ik vind het allemaal leuk! Ik heb een 
mega verantwoordelijkheid gevoel en zorg graag voor 
anderen. Ik hoop dat ik wat moois kan bijdragen binnen het 
team en heb veel zin in deze nieuwe start!

Naast Willeke is afgelopen week Laura Drontmann gestart 
met muzieklessen. Op dinsdag ochtend is zij in verschillende 
klassen en geeft zij de muziekles. Hier zijn we ontzettend 
blij mee.
Tot de meivakantie zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt en 
na de meivakantie de groepen 1 t/m 4.
Laura stelt zich voor
Sinds 2019 maak ik samen met jong en oud muziek.
Samen creëren we een plek waar je kan experimenteren 
met je stem en instrumenten.
Muziek maken zonder dat het perse goed hoeft te klinken 
brengt zoveel plezier en ruimte om te ontdekken wat bij je 
past.
We zingen, maken ritmes, spelen met instrumenten, leren 
naar elkaar en onszelf te luisteren, schrijven liedjes en 
ervaren nuances van hard en zacht naar klein naar groot.
We gaan opzoek naar jouw creativiteit.  
Ik ben Laura en van jongs af aan doe ik niks liever dan 
muziek maken. Naast mijn werkzaamheden als 
muziekdocent op verschillende scholen, werk ik aan mijn 
eigen album, schrijf ik mee aan liedjes voor tv en 
kinderprogramma’s en help ik anderen met het maken van 
hun eigen nummers.

Voor het kinderdagverblijf zijn we nog druk op zoek naar 
een pedagogisch medewerker voor 3 dagen in de week. 
Hopelijk kunnen we snel met goed nieuws komen. 
Voorlopig hebben we een vaste invalkracht.

Sportieve prestaties
Afgelopen week stond in het teken van volleybal. Zowel 
voor de kinderen als het team. Er zijn veel sportieve 
prestaties geleverd. Het mooie is dat vooral de ontwikkeling 
zo zichtbaar was. En daar gaat het tenslotte om.
De heren van groep 7 moesten keihard werken om punten 
te scoren, en kwamen helaas net te kort om een 
overwinning te behalen. De meiden van groep 7 
daarentegen hebben het geschopt tot de kwartfinale, 
waarbij ze elke wedstrijd in de poolfase hadden gewonnen. 
De heren van groep 8 hebben 1 wedstrijd in de poolfase 
gewonnen en de andere wedstrijden op het nippertje 
verloren. En de dames van groep 8 (team van coach Merel) 
leken de poolfase te hebben gewonnen met twee 
overwinningen en 1 verlies, maar helaas verloren ze alsnog 
op doelsaldo.
En tot slot heeft het meidenteam van groep 8 (onder leiding 
van coach Hannah) het geschopt tot de finale, waarin ze de 
tweede plaats hebben behaald! Wat een verschil met vorig 
jaar, heel erg leuk om te zien.
Frank

Thema’s gaan van start
In de week van 18 maart gaan de nieuwe thema’s van start. 
Op dit moment vindt de voorbereiding plaats en zullen jullie 
binnenkort de ouderbrief ontvangen.
Het is al weer het één na laatste thema van dit schooljaar.
Wat steeds beter lukt is om betekenisvolle teksten en 
taalopdrachten aan de thema’s te verbinden.
Hierdoor is er veel meer motivatie en enthousiasme om 
teksten te lezen en teksten te schrijven.
Het is ontzettend leuk om te zien wat dat bij de kinderen 
losmaakt en met hoeveel plezier kinderen gaan schrijven, 
vertellen etc. 

Werkzaamheden in aantocht
Voorzichtig zal ik jullie alvast voorbereiden op 
werkzaamheden die vanaf 2 april zullen worden uitgevoerd 
aan het gebouw.
De buitenkant van het hele gebouw zal worden geschilderd. 
Hiervoor moet de zonwering van de kozijnen en komt er 
een stijger langs het hele pand. 
De kozijnen worden opgeknapt en geschilderd. 
Dit alles zal voor overlast zorgen. Als alles goed gaat krijgen 
we tijdelijk gordijnen in de lokalen tegen de zon maar alles 
bij elkaar is het verre van ideaal. 
Niemand zit te wachten op lawaai en overlast. Met elkaar 
proberen we de overlast te beperken voor iedereen.

Fijne week!
Team IKC De Argonauten


